
“We stoppen niet met spelen omdat we oud worden.  
We worden oud omdat we stoppen met spelen.”  

   George Bernard Shaw  

Na een lang en veelbewogen leven is overleden een 
kleurrijke, aimabele, temperamentvolle man

 

Daam Hoogendijk
weduwnaar van Lida Klant sinds 31 augustus 2000

Helmond, 21-9-1924                    Dordrecht, 22-11-2019
 

Wij zijn bedroefd dat hij er niet meer is maar blij met wat 
hij ons heeft gegeven. 

Karel Jan en Mariëtte
Daam en Sascha, Matthijs
Sophie en Björn
Berend en Anna
Gemma

Frank 

Annemarie

Donderdag 28 november om 14:00 uur in de Essenhof 
(Nassauweg 200 Dordrecht) staan we stil bij het leven
van deze bijzondere man, vader, (over) grootvader, oom, 
vriend, broeder, leraar en sportman.  
Aansluitend is er gelegenheid om uw deelneming te 
betuigen.

Correspondentieadres:
Yarden & Verver Uitvaartzorg
o.v.v. familie Hoogendijk
Oostkil 1, 3356DB Papendrecht


